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Auteurs Pagina Philip Staal, 16 november 2022 
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Ruim een jaar geleden gingen Philip Staal en Hanneke van de 

Water een mediationtraject in met JMW. Vol goede moed, 

JMW had tenslotte een nieuw bestuur en daarmee waaide er 

wellicht een frisse wind door deze organisatie, gingen wij de 

gesprekken in.  

Na het eerste gesprek leek het er ook werkelijk op dat de 

langverwachte doorbraak er zou komen. Kort nadien bleek er 

echter een verschil in interpretatie te bestaan over de termijn 

waarbinnen JMW zou reageren en over het contact in de 

tussenliggende tijd. Wij gingen uit van een termijn van zes 

weken; JMW meende dat er drie maanden werd afgesproken. 

Nu is die laatste tijdspanne naar onze mening bijzonder lang 

om te bepalen of je als organisatie al dan niet het onrecht dat de Joodse oorlogswezen is aangedaan, 

erkent. Zeker in aanmerking genomen dat Philip, die van deze kwestie zijn levenswerk heeft gemaakt 

en er derhalve al bijna een kwart eeuw mee bezig is, inmiddels de respectabele leeftijd van 81 jaar 

heeft bereikt…  

Enfin, uiteindelijk zijn wij toch weer met elkaar aan tafel terechtgekomen, maar bleek die gedroomde 

doorbraak er niet te komen. Terwijl Philip keer op keer bleef aangeven dat het hem beslist niet te doen 

was om JMW aan de rand van de financiële afgrond te brengen, maar hij wél, naast een openlijk 

excuus, een symbolisch financieel bedrag (dat een vermenigvuldiging van 18 is –in het Hebreeuws 

betekent het nummer 18 chai of leven–) wenste richting de oorlogswezen, bleef JMW op haar handen 

zitten en moest het mediationtraject als mislukt beschouwd worden, met als enige uitkomst dat JMW 

onafhankelijk onderzoek zou initiëren naar het onrecht dat de Joodse oorlogswezen is aangedaan en 

naar haar eigen rol in dat geheel. Zij stuurde daar een officieel communiqué over uit. De dag dat dat 

communiqué het levenslicht zag is vandaag, exact een jaar geleden… 

De reactie van Philip, “De onmaatschappelijke bliksemafleiders” van JMW werd geplaats op 26 

september 2021.  

Een half jaar na het uitsturen van haar communiqué, en na vooral veel radiostilte, informeerde een 

vriend van Philip Staal voorzichtig bij JMW naar de status. Het antwoord: ‘We houden u op de hoogte’ 

werd opgevolgd met … opnieuw een oorverdovende radiostilte…. Een paar weken geleden, en dus 

bijna een jaar na de gedane belofte, herhaalde hij zijn vraag. Dit keer bleef elke reactie uit.  

Belofte maakt toch schuld? Of geldt dat niet voor iedereen? 

Ruim tien jaar geleden kwam ik het volgende gedicht tegen. Jammer genoeg is de dichter onbekend. 

We zijn weer bij af. 

Daar stonden zij, geheel verloren 

Zonder haard en zonder huis 

De dagenraad begon te gloren 

Verdwenen was het Duitse gespuis 

Archief Philip Staal
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De eenzaamheid heeft toe geslagen 

Geen pa of ma meer in de buurt 

De eenzaamheid was niet te verdragen 

Het wachten heeft niet lang geduurd 

Daar waren zij, de nieuwe vaders 

Veel voogden stonden in de rij 

Of waren dit ook weer verraders 

En was er ook voor mij een bij 

Geen zorgen meer er wordt gezorgd 

Het kind ter hulpe, ja dit zijn wij 

Probeer te lachen, leef onbezorgd 

Wordt wel afhankelijk van mij 

Wij zullen heus voor je gaan zorgen 

Probeer het leed te gaan verhullen 

Je zult er hopelijk niets van merken 

Hoe wij geruisloos zakken vullen 

Echter, sinds 2004 zijn de bewijzen op tafel (in Archief Philip Staal) en te lezen in de boeken van Philip 

Staal. Maar, een Bodemprocedure is kostbaar en voor de Joodse oorlogswezen geen optie, nu Joods 

Maatschappelijk Werk zich in 2004 al heeft beroepen op de wet van verjaring. Bovendien heeft, door 

de fusie van de Joodse Voogdijinstelling met JMW, en door de verkoop van hun panden een paar jaar 

geleden, weinig vermogen. En… van een kale kip kan men geen veren plukken! 

Oh, ja, bijna vergeten, kan iemand mij vertellen wat er met het onroerend goed van de Joodse voogdij-

instellingen is gebeurd? Dat had vandaag de dag toch een waarde van miljarden euro’s moeten zijn. 

Of waren die al meteen na de tweede wereldoorlog ‘verdwenen’?  

Dat is toch niet moeilijk terug te vinden? 
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